Gebed van de Dag dinsdag 24 november 2020

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Heere, Open mijn lippen
Van zonsopgang tot zonsondergang
God, kom mij te hulp,
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen de eeuwen. Amen.

Luisterlied Bernstein - Psalm 23 from the Chichester Psalms

https://www.youtube.com/watch?v=qSIZ8RY8cGlI

Schriftlezing Genesis 26:18-25

(kerk open 8.30 — 9.00 uur)

En mijn mond zal Uw lof verkondigen.
moet Uw Naam worden geloofd.
Heere, haast U mij te helpen

(Genesis / Bereesjiet 25:19 — 28:9, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Toledot ( ‘Geslachten’)

STILTE

Psalm 23:1 (De Nieuwe Psalmberijming)

Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.

Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verfrissend water leiden.

Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren

om Hem te volgen en zijn naam te eren.

Gebed

Gezegende God,

schepper van hemel en aarde

en onderhouder van al wat leeft,
leer ons het werk van uw handen
te ontzien,

zodat wij zorgvuldig en zorgzaam
omgaan met water en vuur,
lucht en aarde.

Vergeef ons onze kille manier
van leven en werken

en bekeer ons,

opdat de zin van het leven

ons niet ontgaat.

Persoonlijk gebed
Onze Vader...

Afsluiting

Zegen ons, Jezus Christus,
Uw liefde geeft leven aan onze ziel

Doven van de kaars

Romeinen 10:13
Want ieder die
de Naam van de Heere

zal aanroepen,

zal zalig worden.



https://www.youtube.com/watch?v=qSIZ8RY8cGI

